
Foto impressie excursie Kloosterkerk - Educatief orgelproject voor de basisschool 2015 

De excursies waren zoals altijd in de Kloosterkerk. Voorafgaand aan de excursie was het 

lesboekje ‘Muziek uit een gebouw –het orgel’ in de klas behandeld en was het educatieteam in de 

klas geweest met een gastles (met een interessante PowerPoint Presentatie). De kinderen wisten 

dus al het nodige over het orgel, maar waren natuurlijk wel benieuwd hoe het zou klinken.  

Dat gaan ze horen en beleven (door er zelf even op te spelen) met ‘Meneer Jos’ de organist, 

waarmee ze ook al hadden kennisgemaakt in het lesboekje. De rest van het educatieteam was er 

ook en liet hen tijdens een ‘workshop’ in de crypte van de kerk zien en beleven hoe een orgel 

werkt en hoe orgelpijpen gemaakt worden en hoe ze klinken (door er zelf op te blazen natuurlijk).  

De gastlessen zijn gegeven in februari bij alle deelnemende lesgroepen. De excursies op 3 

maandagochtenden in maart, waarbij per excursieochtend steeds twee groepen werden ontvangen 

in de Kloosterkerk. 

 

   



  

  

   

In de kerk wordt altijd eerst de ruimte ‘ervaren’ door de groep even heel hard te laten gillen en 

daarna doodstil te zijn (“horen jullie hoe de akoestiek -de echo- klinkt?”)  

Daarna wordt de groep in 2 kleine groepjes opgedeeld: een naar het orgel met ‘meneer Jos’ en 

een naar de crypte met ‘meester Henk’. 

Na ongeveer 30 min. geeft ‘Juf Jannie’ aan dat er gewisseld moet worden. 



 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  het ‘Demo-orgeltje’ 

Het Demo-orgeltje, waarbij je goed kunt zien hoe een mechanisch pijporgel werkt, is belangeloos 

in bruikleen gegeven door Flentrop orgelbouw te Zaandam. Evenals veel pijpmateriaal en 

orgelafbeeldingen dat dankbaar bij de lessen en de ‘workshop’ worden gebruikt. 


